Orde van dienst Midwolda 18 januari 2026
Liturgische kleur: groen
Aanvangslied: 280: 1, 2, 3, 4

Bemoediging en groet

v: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.

: Die liefde is en grond van ons bestaan.

: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

: Vrede zij u!
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: De wereld zij vrede!
: Heer, wij staan voor U, met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en verdriet. Verlangend naar de beste wijn
a: Heer, behoed ons, keer ons naar U toe en schenk ons de adem van uw Geest.
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Lied 280: 5, 6, 7

Gebed om ontferming

Glorialied 305

Zondagsgebed evt knd

Jesaja 62:1-5 Lied 529: 1,2, 6

Johannes 2:1-11 Lied 525: 1, 2,5

Overdenking

Lied 791: 1, 2,5, 6

Een God voor iedereen (psalm 96 bewerkt door Karel Eykman)

Als hij God is
is hij dat niet als verdediger van ons eigen volk eerst.
Hij is er evengoed voor alle volken.

Als hij God is

is hij dat niet als beschermer van eigen geloof
tegen de buitenwereld.

Hij is er evengoed voor heel de wereld.

Als hij God is

is hij dat niet voor de gezellige vriendenkring
van ons soort mensen.

Hij is er evengoed voor alle mensen.

Als hij God is

is hij dat niet in hoogstpersoonlijk innerlijk beleven
diep in je hart.

Hij is evengoed het hart van heel de mensheid.



Laat dat dan ook horen tot de einden der aarde.
Laat het zien tot in de uithoeken van de wereld.

Dankgebed, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Slotlied 418: 1, 2,3

Zegen met gezongen Amen (3x)




